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Voorwoord

Beste buurtgenaten,

In het intensieve corsojaar 2014 waarin veel gebeurd is binnen onze buurt, kan ik
zeggen dat ik trots ben op de saamhorigheid binnen de buurt. De manier waarop
er gehoor gegeven is als er geplukt moest worden op het veld, wanneer de
laatste loodjes geklaard moesten worden aan de wagen. Net als ieder jaar ben ik
dan ook weer trots als de wagen op de straat staat. We njden weer mooi mee!

Zondag morgen kreeg ik de opmerking die ik zelf ook weleens naar Jos maakte:
“heb jij je speech al af?" Daar moest ik op mijn beurt natuurlijk om lachen. Maar
dat we ook echt mochten stoppen op de markt, dat kwam voor mij en vele met mij
als een grote verrassing. Het was super om dit op deze manier mee te maken!

Mu het Corso achter de rug is, de kinderen gelogeerd hebben bij Raamberg en
we ons lustig buurtfeest hebben gehad. Staan we door onze geweldige eerste
plaats met “Paardenkracht” aan de vooravond van een nieuw corsojaar, en aan
het begin van dit nieuwe jaar zijn wij de buurischap die het vaandel uitgereikt
krijgen van de burgemeester. Op dit moment worden vele vrije uurtjes door onze
buurtgenoten gestoken in het organiseren van het feest, en het maken van het
vaandel. Zodat we op 10 januari er met heel de buurt, een groot feest van
kunnen maken! ledereen is welkom!

Ik wil alle sponsoren en alle buurtgenoten
bedanken voor hun bijdrage aan
‘Paardenkracht” van afgelopen jaar! Ik
wens iedereen namens het bestuur
prettige feestdagen, een goed einde van
2014 en alle goeds voor 2015!

Tot 10 januari op ons Vaandelfeest!

Mathijs Vierdaasdonk, Voorzitter




Aan buurtschap “Den Heikant”

Via een gelukkig toeval kwamen we het eerste weekend van seplember 2013 terecht op
de camping van “de buurman®, Na een rondleiding door het scootermuseum machten we
kennismaken met het bouwen van een corsowagen in de tent. We waren vol
verwondering over wat daar gebeurde, wat een mierennest van gezellig pratende en
werkende mensen. We werden enthousiast ontvangen en kregen van één van de
bestuursleden informatie over wat het corso eigenlijk was en hoe het bouwen van een
corsowagen in zijn werk ging. Al snel schoven we bij é&n van de tafels aan en mochten we
helpen om spijkers in de dahlia’s te prikken. We maakten gezellige praatjes en werden zo
steeds meer ingewijd in de corsowereld en al wat daar mee te maken had. We
verbaasden ons erover hoe dit geweldige evenement in ziin werk ging: jong en oud, zij
aan zij. Vol verwondering en ongeloof over hoe dit mogelijk was waren we het er al snel
over eens: dit willen we nog een keer meemaken, maar dan wel een hele week. Vanaf de
eerste bloem op de wagen tot gehakitdag.

Zo kwam het dat we donderdag 4 september 2014 weer neerstreken op de camping van
“de buurman® waar we harielijk werden ontvangen. Nadat we ons geinstaleerd hadden
en zaten te genieten van een kopje koffie kwamen de eerste fiefsers al aan. Velen van
hen herkenden ons van vorig jaar en begroetten ons vriendelijk. Meteen kwam er een
“‘oude bekende” naar ons toe met de mededeling: goed dat jullie er weer zijn, ik heb
morgenvroeq plukkers nodig en verwacht jullie om half 9 op het veld! We vonden het
geweldig dat we ook met dit onderdeel kennis mochten maken. De donderdagavond
hebben we in de tent geholpen met het voor ons inmiddels bekende spijkers in de
bloemen prikken. Wat leuk om de vele bekende mensen weer te ontmoeten en niguwe
mensen te leren kennen. Viijdag ziin we naar het bloemenveld geweest, ook daar
beleefden we weer hetzelfide enthousiasme en trolse saamhorigheidsgevoel, dat jullie dit
toch maar mooi samen voor elkaar krijgen. We werden op de hoogte gebracht over de
ontwikkeling van knol tot bloem en wat daar allemaal bij komt kijken. Dat we dit met jullie
mee mochten maken is heel bijzonder voor ons. In de avond keerden we terug naar de
tent waar het weer een gezellige drukte was. Op zaterdagmorgen zijn we weer naar het
veld geweest, s ‘middags hebben we weer geprikt, gekletst en lekker gegeten.
Aangestoken door ons enthousiasme arriveerden laat in de avond onze dochters (Renee
en Jenna). We namen ze mee naar de tent, ze gingen op een bankje zitlen, maar
reageerden niet. Na onze opmerking: nou wat een enthousiasme van jullie”, kregen we
als antwoord: we kunnen gewoon niet reageren, ongelooflijk wat hier gebeurt! We
begrepen hun reactie precies, dit was ook wat er met ons gebeurde de eerste keer dat we
de tent binnenliepen. Al snel kregen ook onze dochters een “duim” en mochten zij mee
bloemen op de wagen prikken. Op zondag hebben we de tent open zien gaan en de
wagen naar buiten zien komen. Het gevoel op dat moment was onbeschriffiijk. Het corso,
de overwinning, de enorme ontlading, het geweldig feest, de felicitaties over en weer,
indrukwekkend!



Op maandag was het weer &én groot feest (wat kunnen jullie hard werken en wat kunnen
jullie enorm feesten) en alle buurtbewoners vonden het de gewoonste zaak van de wereld
dat we ons bij hun aansloten, we verbazen ons er nog steeds over. Dinsdag gehakidag:
Alles werd opgeruimd, de praalwagens werden vernietigd en de kinderen trokken weer
naar school in hun buurshirijes, het gewone leven begon weer. We hebben er geen
woorden voor: de bijzondere ervaring die we in Klein Zundert in de tent, op het veld en op
het veilingterrein hebben mogen meemaken. Wat we wel graag willen doen is het bestuur
en 4lle leden enorm bedanken voor de gastvrijheid en vriendeljkheid. We gaan geen
namen noemen, want wat ons heel duidelijk is geworden, is wel dat elk radertje in het
geheel even belangrijk is. Na deze geweldige, maar vermoeiende week zijn we wel aan
vakantie toe (grapje). Maar als het even kan zien we jullie volgend jaar zeker weer terug.

Groeten, Gerrit, Anita, Renee en Jenna Selten.

Gesprek met de ontwerpers.

Dit jaar hebben we een wagen
gebouwd met als titel .
Paardenkracht, naar een idee
van Robin Jochems en

Karel de Hoon. De wagen
bestond uit een reusachtig
mechanisch paard. Geluid,
chroomdelen en beweging
gaven de toeschouwers dit
beeld.

Karel, geboren in Wemnhout,

woont samen met Miranda en hun twee kinderen Maud en Geert in Klein- Zundert.

Zijn hobby's zijn muziek maken (Lustige 5) en bloemencorso. Jos Jochems nam hem 25
jaar geleden mee naar de Heikant en is daar gebleven eerst alleen in het laatste weekend
mee helpen tikken. Sinds de corsowagen Robin Hood heeft Karel actief meegehalpen in
de gehele bouwperiode.

Robin, geboren in de Moer, woont nu in Klein- Zundert, heeft een relatie met Lena Remijn.
Robin is van zijn geboorte meegenomen naar de tent. Zjn moeder is ontwerpster geweest
en zijn vader zat in het bestuur,

Karel en Robin hebben al 4 jaar ontworpen voor de Heikant. De eerste 3 jaar samen met
John Marijnissen hebben zij Geflest, The Moorside Freakshow, en Ent onfworpen. Dit jaar
voor het eerst samen met als eindresultaat Paardenkracht.



De bouwperiode is volgens beide ontwerpers FANTASTISCH gelopen, er zijn geen
tegenslagen geweest qua bouw. ledereen heeft enthousiast en met veel plezier geholpen
aan de wagen waar zij ontzetiend frots op zijn want zonder bouwploeg zijn wij niks zoals
Karel vertelde. De muziek van de wagen is samen met Ludwig ontworpen en is tijldens de
bouwperiode een aantal keer veranderd.

De ontwerpers hadden in eerste instantie een idee om een bewegende V8 te bouwen
maar toen kwamen er wagens die daar ontzettend veel van weg hadden. Ze bleven
denken en kwamen op PK, Paardenkracht. Door beeldmateriaal en fantasie is dit ontwerp
tot stand gekomen. Op 16 december 2013 moesten er weer nieuwe ontwerpers gekozen
worden. In het begin was het spannend of zij het zouden worden maar uiteindelijk heeft de
meerderheid voor dit duo gekozen en zijn zij de komende twee jaar nog ontwerpers voor
onze buurt.

Het is ook leuk om te vertellen hoe Robin de kleuren van de bloemen kiest. Hij maakt een
soort kleurplaat van de wagen en gaat daar met markeerstiften op verzinnen wat nou
goede combinaties zijn. De beweging van de wagen was dit jaar handmatig, de hele
bouwperiode is een groep daar mee bezig geweest.

Karel en Robin vinden het ook belangrijk dat de kinderen in de buurt mee mogen helpen
in de tent. Ze helpen kinderen met plakken, zorgen dat ze onder begeleiding mogen tikken
want zij zijn ten slotte de toekomstige bouwers.

Robin verteld dat voor hem de zondagmorgen bijzonder is, de wagen rijd de tent uit, alle
wagens op de veiling bekijken. Voor de optocht begon had hij meestal wel een voorgevoel
welke wagen dit corso zou winnen maar afgelopen jaar was dat anders, was er eigenlijk
wel een mooiere wagen? Hij ging vol zelfvertrouwen op de tribune zitten want onze wagen
klopte precies!

Karel verteld dat toen de wagen om 9:00 op de markt voor het eerst in volle kracht ging
bewegen, hij versteld stond en wilde dat het nog meer en sneller zou gaan bewegen voor
het perfecte resultaat.

Eris een leuk nieuwtje wat zij willen vertellen. Robin en Karel ziin samen met Robert
Borias aan het brainstormen voor Bloemencorso 2015,

Robin en Karel willen graag iedereen bedanken voor alle inzet en de eerste prijs hebben
wij met zijn allen verdiend. Volgend jaar gaan we er weer een topjaar van maken!



Aan de keukentafel met...

Beste lezers, onder dit kopje interviewen wij elke editie
verschillende personen uit onze buurtschap. Wie is die meneer/
mevrouw toch ook weer, ik spreek hem eigenlijk alleen viak
voar, of fijdens het corso. Deze welbekende vraag gaan we hier
voor u beantwoorden. Dit stukje gaat over Frank Peeters.

Wie is Frank Peeters?

Frank Peeters is geboren in Achtmaal waar hij ook is opgegroeid
n naar school is gegaan. Hij heeft een tweelingzus wat de
meeste mensen misschien niet weten! Na de basisschool is Frank naar de Mavo in
Zundert gegaan waar hij een leuke tijd heeft gehad. Toen hij daar op school zat hadden ze
een leuke 1 april grap bedacht. Alle meisjes gingen naar de jongensschool en de jongens
naar de meisjesschool deze grap kwam in de krant met een heel ander idee. In de krant
stond dat het een actie was om jongens en meisjes samen op een school te plaatsen en
de ‘grap’ heeft hier uiteindelijk voor gezorgd. Hij ging vroeger al veel stappen in Achtmaal.
Sinds 1984 is hij samen met Carien en zij zijn al 21 jaar gefrouwd. Samen hebben zij twee
kinderen, Rick en Lars. Frank is in 1989 begonnen met zijn eigen bedrijf,

Wat doe je in het dagelijks leven?
Frank is veehandelaar en heeft ziin eigen bedriff waar hij actief is met het in- en verkopen
van runderen. Hij is op zijn zeventiende begonnen en doet dit nog steeds met passie. Het
vee handelen zit echt in de familie, zijn vader en opa zaten ook in het vak. Hij mest ook
dikbillen die vervolgens naar de slager gaan. De hobby’s van Frank zijn kaarten en
beeldjes van koeien verzamelen.

Wat vond je van het afgelopen jaar?

Frank vond het een prachtige wagen. Hij vertelde me dat hij toen de wagen voor de
tweede keer de markt op reed, hij opstond en begon te klappen omdat hij 100% zeker wist
dat Paardenkracht zou winnen!

Wat is jou mooiste Heikant ervaring?

Het jaar van Moeders Kroost zaten Carien en ik voor het eerst op de tribune. Frank verteld
dat het mooiste moment was dat iedereen begon te klappen toen Moeders Kroost de
markt op kwam en dit echt de mooiste wagen ooit is.

Wat heeft je overwogen hoofdsponser te worden?

Frank vind sponsoren het minste wat hij kan doen voor de buurt. De bouwers die er elk
jaar zoveel uur in stoppen daar heeft hij heel veel respect voor en vind dat sponsoren niks
is als je het vergelijkt met het werk wat de bouwers leveren.



Kindercorso (Dion Daems)

[k heb een wagentje gemaakt over Zunderse trap
piest met Aaron Lars Ruben Tijn Daan en Sjoerd .
Ons wagentie ging over een trap die pieste. Ons
wagentje zat in elkaar met tempex hout en bloemen
we hebben gebouwd bij Ruben we hebben leuk
gebouwd.

We hadden ook t shirts laten maken van een frap
die piest. De piesstraal was door een boormachine
aangedreven. De mensen hebben veel gelachen
en het was leuk,

Met de prijs vitreiking was het spannend. Want
we moesten op het podium komen voor de
eerste tweede of derde prijs. Wij werden derde
&n we waren super blij daar mee. .

. Van ons prijzengeld zijn we met zn alle naar

. de film Boxtrollen geweest en daama naar de
McDonalds. Het was super gezellig.

Kindercorso (Joost)

Wij groep 8 van de St Jozefschool in Wemhout
hebben met 22 kinderen mee gedaan aan het
kindercorso.

We hebben een bootje gemaakt dat aan het
zinken was en de titel zou eerst zijn “dames

gaan voor”, dat is toch bij een zinkend schip.
Maar een paar meiden hadden een ander idee
we noemen de wagen ‘Het schip van kapitein Iglo’
en we gaan als matrozen/kapitein en aan een
vishengel doosjes van iglo vissticks.




De jongens moesten nog even aan dat idee wennen maar de
andere titel was al doorgegeven, en eigenlilk is het ook stik leuk.

We hebben heel de week bij ons gebouwd met wat papa's en de
moeders hebben bloemen geplukt. Wij hebben zelf geplakt en de
kleuren bepaald . Op zaterdag zijn we gaan tikken en
verstoppertje spelen. De ouders zaten in de zon te prikken met
wat drinken. Ma heeft nog friet gebakken vooriedereen de wagen |
was om 7 uur klaar. De wagen hebben we naar de veiling geduwd,
we waren een uur onderweq en een beetje laat op de veiling. "

Met veel plezier hebben we de 6de prijs en de figuranten prijs gehaald, de beker staat in
de kas. Oja we hadden nog wel een kapotte band gereden maar dat was gelukkig aan het
ginde.

Klndercorso (Zusjes Rens)

Dit jaar deden we met 5 andere vriendinnen voor
het eerst mee aan kindercorso. Samen met onze
broertjes en zusjes waren we met z'n achten; 7
meisjes en 1 jongen. We kregen toen het idee om
iets met Sneeuwwitie en de 7 dwergen te doen
maar doordat we met zoveel meisjes waren,
besloten we het om te keren. Het werd " De dwerg
ende7? snBEuwmI;es Nadat onze opa het onderstel in elkaar gezet had, konden we aan
de slag. We gingen een hertje maken en een spiegel met de boze koningin erin. Het werd
een drukke week met plakken, bloemen plukken en bloemen prikken.

Op de dag zelf gingen we al vroeg met zjjn allen schminken en haren doen. Op weg naar
de veiling kregen we al veel leuke reacties van andere mensen. Toen de jury kwam kijken
was het wel even spannend. Tijdens de optocht vonden veel mensen het zo stoer van die
ene dwerg met die 7 sneeuwwities. Terug op de veiling kregen we een snoepzak en
konden we gaan dansen in de kinderdisco tot de pmsuﬂremmg begun Tuen moesten we
ineens op het padium komen! We zaten bij
de eerste drie en later bleek dat we hadden
gewonnen! We kregen een bekereneen |
prijs en van die prijs zijn we later nog met
zijn allen naar een speeltuin geweest. En
we mogen ook nog naar het
kindervaandelfeest!
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Kindercorso (Geert & Ramon)

Wij zijn Geert en Raman en we hebben mee gedaan
aan het kindercorso met onze wagen kippenkracht.

Hoe zijn jullie op het ontwerp gekomen? Van wie was
het idee, hebben jullie een tekening gemaakt 0.i.d?
We doen altjjd al wat met de grote wagen dus dit jaar
dan ook en de kip weten we zelf nog niet echt.

Hoe vaak hebben jullie al samen gebouwd met het
kindercorso. 2 keer en vorig hadden we stamcafe 't
heikantje en toen waren we 11,

Waar hebben jullie gebouwd, en hebben jullie de wagen helemaal zelf gemaakt of heeft
iemand geholpen. We hebben gebouwd bij Ramon en de tekening heeft Karel getekend
en de vorm hebben wij aangegeven en toen heeft Karel die uitgesneden.

Hoe lang zijn jullie bezig geweest met het tikken. Met het tikken waren we met een dag al
klaar.

Wie heeft de kleuren bedacht. We hebben samen de kleuren bedacht.

Welke prijs hadden jullie en hadden jullie dit verwacht? De prijs 2edit hadden wij niet
verwacht , omdat er wel wat mooie wagens bij waren.

Hebben jullie al een feestje gehad? Nee we hebben geen feestie gehad maar wel 's
avonds al wel.

Gaan jullie naar het vaandelfeest van de kindercorso en groot corso? Wij gaan niet naar
het Kindervaandetfeest maar wel naar het gewone vaandelfeest.
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De Vriendenloterij - Idee voor 20157

Het is geen nieuws dat er ieder jaar weer geld nodig is voor het bouwen van een
corsowagen en alles wat daarmee samenhangt. Gelukkig zijn we een financieel gezond
buurischap dankzij 0.a. onze sponsors, de bloemenhandel, het jaarijkse darttoemooi en
onze leden. Helaas zijn zaken als bouwmateriaal, verzekeringen, energie etc. zijn duurder
geworden. Wij overwegen daarom om in 2015 samen met de VriendenLoterij een speciale
campagne te organiseren om exira geld op te halen voor een aantal leuke en nuttige
zaken.

De Vriendenloteri)?

De VriendenLoterij is een non-profit organisatie, opgericht om structuree! geld in te
zamelen voor goede doelen. Bij de ViiendenLoterj kunnen deelnemers zelf bepalen welk
goed doel zij steunen. Ook clubs, verenigingen of buurtschappen als Klein Zunderise
Heikant kunnen het goede doel zijn.

Hoe kan BS Klein Zundertse Heikant een goed doel bij de VriendenLoterij worden?
Om een goed doel bij de VriendenLoteni te worden, dienen wij een overgenkomst met de
loterij aan te gaan. Daamaast verwacht de VriendenLoterij dat wij een belavond
organiseren, waarbij we alle leden bellen met de vraag of ze deelnemer van de loterij
willen worden. Als u al meespeelt in de VriendenLoterij dan kunt u ervoor kiezen uw lot om
te zetten naar ons buurtschap.

Wat kost een lot?

Een lot speelt mee met 14 trekkingen in het jaar. De 12 reguliere trekkingen kosten €
13,00 per trekking en de 2 extra trekkingen koslen € 12,50 per trekking. Van ieder
verkocht lot gaat de helft van de inleg direct naar het aangewezen goede doel,

Wat kunt u winnen?

Niet alleen ons buurtschap zou gebaat zijn bij uw deelname. Bij de VriendenLoterij maakt
u zelf iedere maand kans op tienduizenden mooie prijzen, zoals reischeques, en
geldpriizen oplopend tot € 100.000,-!

Doen?
Wij zijn erg benieuwd naar wat u van dit idee vindt. Spreek iemand van het bestuur erover
aan of stuur een mail naar bestuur@denheikant.nl.
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Uitvinding van professor DAP

In ons Heikantkotje heerst er al verschillende jaren een muizen probleem. -
In de winter maanden is de DAP daar elke week aan het klussen en repareren,
harde werken, drinken ze nog wat en natuurlijk gaat de vetpan aan. A

De vele muizen is een ware bedreiging voor hun. Het zijn ook niet zomaar muizen maar
veel vraat muizen , ze efen bij gebrek aan beter afwasborsteltjes op.

De DAP is bang dat deze monsters aan hun hakkeldellen beginnen, en strooien veel
vergif en zetten muizen vallen maar dit alles zonder resultaat.

Maar ineens kwam de oplossing "een emmer met water erin een loop plankje een fles
met een stok er in en pindakaas op de fles

Eureka: in de eerste week hadden ze al 8 muizen gevangen .
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BS Klein Zundertse Heikant

Jaar agenda 2015

10 januari;

2 februari;

& april;

Mei;

25 mei;

Juli;

22 augustus;
G/7 september;
20 september;
Oktober;

Oktober:

Vaandelfeest (Cultuur Centrum Zundert)

Jaarvergadering 2015 / Maquette presentatie
(Schuttershof)

Paasactiviteit
Maaifeest

Dart toernooi
Vrouwenplakavond
Corsong
Bloemencorso Zundert
Kindercorso Zundert
Kinderbuurtfeest

Buurtfeest (Den Hoek)
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Sponsors Den Heikant
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Even voorstellen..

Mijn naam is Dirkje van Dijkhorst. Ik ben 18 jaar oud en woon in
Rijshgﬁen. Ik studeer Human Resource Management op Avans
hogeschool in Breda. Mijn hobby's zijn tennissen, fitnessen en
bloemencorso. Ik werk bij Floribras, B-active business events
en de Hoeve.

Ik ben een aantal jaren geleden door vrienden en viendinnen
meegenomen naar de Heikant waar ik meteen met open armen
ontvangen werd en het altijd hartstikke gezellig vind.

Bij de Heikant vind ik het leuk om tijdens het bouwseizoen te
helpen aan de wagen. Lassen kan ik niet dus daarom houd ik me
dan vooral bezig met plakken en dit jaar hebben we met een
%azellige groep bloemen op de wagen gelijmd wat een heel

arwei was! Dit bloemencorso was voor iedereen in onze buurt
wel bijizonder denk ik ;).

Ik was beweger in de wagen en het moment dat we op de markt mochten stoppen zal ik
nocit meer vergeten. Wat was dat een fantastisch feest.

Buiten het bouwen zit ik ook in de activiteitencommissie en schriff ik stukjes voor 't
Heikrantje.

Groetjes,
Dirkje

Heikids

Corso 2014 is van start gegaan. Er is ook een spelletiesdag (sterkste heikid). Dat was op
zondag 31 augustus 2014. De groepjes werden gemaakt. Groep 1 t/m 4 moesten tegen
elkaar strijden en groep 5 tm 8 moesten tegen elkaar sirijden. Dit waren de spelleties die
kon doen: Blauwe vinger(spijker in zo min mogelik slagen in een blok hout slaan)
Slepen{een zware buis steeds heen en weer slepen) Hindemisbaan, Broekhangen,
Snoephappen, Bandenrace. Je had ook een joker daar mee kon je je punten van 1
spelletie verdubbelen. Wij hadden de joker bij het spelletie slepen ingezet. Waardoor de
meiden van groep 5 tm 8 (heikant girls) hadden gewonnen! En bij groep 1 t/m 4 hadden
de sterke olifantjes gewonnen!

Groefjes Dana, Tess en Maud!!
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Verslag Buurtfeest

Op 25 oktober waren we te gast bij het
Schuttershof in Klein-Zundert. De AC
was er al op tjd bij om alles gezelliig te
versieren en klaar te zetten voor het
middagprogramma. Het
middagprogramma begon met een
lekker bakkie koffie of thee en een
appelflap. Na wat bijgepraat te hebben
werden er groepjes gevormd. De AC
had een aantal beestenspellen klaar
staan. Serieus, hilarisch, strijd, lachen,
praten alles kwam naar voren tijdens de spellen. Sommige waren gemakkelijk, maar er
waren ook spellen bij die niet zo gemakkelijk waren. Een kip die een puntenei legt. Wilde
je een hoger punt? Dan kon je een nieuw gokje wagen. Fijles gooien, ringen gooien om
een ezel, met een sofibal punten gooien door een schaap, sjoelen met een koe, je
zenuwen in bedwang houden bij een elekirische geit en ga zo maar door.

Al met al was het een zeer geslaagde middag, de strijd was zeer zeker aanwezig. De
winnaars kregen een kleine prijs in de vorm van een beker of een medaille.

Daarna sloten nog heel veel buurigenoten aan (in tolaal ongeveer 140 personen). Metz'n
allen hebben we genoten van een heerlijke maaltijd. Het avondprogramma werd ingevuld
door de Lustige 5. Ons allen welbekend. Zij maakte er weer een gezelige boel van. Toon
{de zanger) neemt je mee, spreekt en kijki je aan. Hij kon dan ook veel Heikanters
overtuigen om gezellig een liedje mee fe zingen. Het was een heel gezellig feestje wat
door ging tot in de kleine uurtjes.

ledereen bedankt voor het fijne en gezellige buurtfeest!

Verslag Bowlen

Zaterdagavond 22 november was het zover. Verzamelen op het kerkplein, daama zijn we
met ongeveer 30 “man” naar Bowlingpoint in Breda gereden. Daar aangekomen konden
we onze schoenen verwisselen voor de blitse bowlingschoenen. Groepjes gemaakt en ja
hoor, de strijd kon beginnen. Hard gooien: “Hoe snel ging jou bowlingbal?” Een sliding
maken, een knieval en dan kwam er vaak het geluid van “Oh, net mis”, “Yes een strike”,
“verdorie, in de goot”. Het is leuk als omstander om dit in je op te nemen en te zien

hoe de sportieve strijd werd aangegaan.
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Ger Verschuuren ging er met de hoofdprijs
vandoor, een lekkere chocolade letter.

Hierna zijn we met z'n allen naar Den Bels

in Zundert gereden. Hier had de AC nog een paar
leuke spellen bedacht, zoals armpje drukken

(de winnaar kreeg een lekker drankje},
spijkerpoepen.

Al met al een zeer geslaagde avond. ledereen
bedankt voor de gezelligheid en natuurlijk de AC
voor het goed en leuk organiseren van deze
activiteit,

Verslag mozaiken

In ongeveer 4 & 5 bijeenkomsten is het ons allemaal gelukt om een heel erg leuk
mozaikwerk van ons heraldiek te maken.Waar moesten we naar toe? \ioor sommigen was
het niet gemakkelijk om het adres te vinden waar we dit gingen doen. Na een “kleine”
omleiding is het iedereen toch gelukt om het juiste adres te vinden.

Eenmaal aangekomen kregen we van Toon, tekst en uitleg over hoe we het beste konden
werken. Daamna zijn we begonnen met het overtrekken van het heraldiek op een plaat
van 30 x 30 cm. Hiema konden we aan de slag met het echte werk, tegels knippen,
plakken.

De werkwijze was bij iedereen zeer verschillend, de een begon met de tijger, de andere
met de bomen. Van links naar rechts, van beneden naar boven en omgekeerd. Het maakt
allemaal niet uit! Enkele lieten weleens een vioek horen. Wat was er dan aan de hand?
Tia, als je in een tegel knipt moet je er natuurlijk voor zorgen dat er geen vingers tussenzit.
Dit is pijnlijk! Een pleister hier en daar moest er dan ook aan de pas komen.

Het was een gezeliige bezigheid, bij de ene groep werd er gezellig gekletst, de andere
waren wat serieuzer. Zelfgebakken cake en koek smaakte ook erg goed. ledere week
kregen we een lekker kopje thee of koffie. .

Toon bedankt voor je input en je
gezelligheid.
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Van de bestuurstafel

Naam; Rian Verdaasdonk Qomen
leeftijd; 51 jaar (15-09-1963)

Woonsituatie; Getrouwd met Tony en mama van Mathijs,
Maarten en Mathieu. Er wonen ook nog een stuk of
negen katten en twee kippen bij ons. Afkomstig uit Galder
en vanaf mijn 14e jaar al bij Den Heikant actief met de
buurischap geholpen.

Beroep; Verpleegkundige niveau 4 zorgcodrdinator bij
Avoord. Ik werk fulltime(en al 31 jaar in het vak) op de
locatie De Willaert in Zundert en het Rijserf in Rijsbergen.
Hobby's; Wandelen ( het liefst in Oostenrijk), koken en ik vind het leuk om af en toe een
stedentrip te doen.

Waar ben je actief bij Buurdschap Kl Zundertse Heikant?

Ik doe het secretariaat vanaf 2008. Jos vroeg toen onze buurtschap 60 jaar bestond of ik
in het bestuur wilde. Ja, dat wil ik wel zei ik als bestuurslid dan, maar eenmaal in het
bestuur kreeg ik wel gelijk het secretariaat toegewezen. Tot nu toe met veel plezier om
mijn steentje bij te dragen binnen onze buurtschap. Vanuit het bestuur codrdineer ik ook
de acliviteitencommissie. Op dit moment zijn we met een tiental AC Leden wat heel leuk,
gezellig en creatief is. Zodoende hoef je ook niet met iedere activiteit te helpen en kun je
alles wat verdelen binnen de AC.

Wat zijn je leukste herinneringen binnen de buurtschap?

Min mooiste herinnering is dat we in 2002 met onze buurtschap 1e werden. Met Moeders
Kroost, ook onze drie jongens herinneringen deze wagen nog goed. En wat ook voor
mezelf mooi is dat toevallig dit jaar zowel mijne Tony als ik naast de wagen liepen en dat
we weer eerste werden. Mooi ook dat onze Mathijs tijdens zijn eerste jaar als voorzitter dit
op zijn pad komt. De tranen, vreugde, ongeloof en dat alles goed veropen is ligt dan dicht
bij elkaar.

Wat zijn je ideeén voor de toekomst?

Dat ik nog verschillende jaren actief kan en mag zijn binnen onze buurtschap. Onze buurt
nog vele malen hoog mag eindigen, tweede is ook goed dan kost het niet zoveel exira’s.
En dat alle jongeren zo fanatiek mogen blijven bouwen en de ouderen zolang ze kunnen
bij de buurt betrokken blijven. Kortom een goede saamhorigheid en gastvrijheid tussen
jong en oud op Den heikant.
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Sponsorinterview: Frank Jochems

ledereen kent het bekende sponsorbord wel dat ieder jaar naast de tent staat. Maar kent
iedereen ook de gezichten die achter de sponsoriogo's hoort? Wij van het Heikrantje
dachten van niet vandaar deze interviews met onze sponsors. Deze editie zijn Frank en
Claudia van Boomkwekerij Frank Jochems B.V. aan de beur.

Frank woont al heel zijn leven op de Heikant (Eldertstraat) en komt ook al jaren in de tent.
Frank is de een na jongste uit de rij van 7 kinderen en stond vroeger al bekend als de
broer van...! (en nu nog steeds)

Vroeger was hij meer in de tent als nu maar toen was hij al druk bezig met het
bloementransport. Hij had net zijn rijbewijs toen hij al van het bloemenveld naar de tent
reed om de bloemen af te leveren. Maar ook ging hij bloemen halen bij anderen
buurtschappen. Hij heeft het ooit voor elkaar gekregen om bij Buurtschap Veldstraat
bloemen te kopen daama deze bloemen bij Buurischap de Berk te laten steken en zo bij
Den Heikant aan te komen met gestoken bloemen! Waar ze natuurlijk heel erg blij mee
waren omdat destijds de club een stuk kleiner was en er te weinig mensen waren om te
prikken.

Van huis uit is Frank een tuinder, bij de familie Jochems was het, net als overal vroeger,
gebruikelijk dat je thuis in het bedrijf meehielp. Frank had van alle 7 kinderen het meeste
“fuindersbloed” maar hij heeft ook zijn vrachtwagenrijbewijs behaald. Ma de basisschool is
hij naar de Lagere Agrarische School gegaan hiema heeft hij nog een half jaar de
vakschool gedaan maar deze niet afgerond. Hij is toen bij zijn vader in het bedrijff gaan
werken, vader Jan (toen voorzitter van Den Heikant) bekleedde meerdere
bestuursfuncties die ook overdag tijd kosten. Waardoor Frank hard nodig was in het
bedriff. In de jaren 90 heeft hij het bedrif overgenomen.

Sinds hij zijn eigen bedrijf heeft, heeft hij minder tijd gekregen om (bijna) iedere avond te
komen bouwen. Maar sinds twee jaar is hij wel actief bij de bloemencommissie van
Bloemencorso Zundert. Twee jaar geleden kreeg hij de kans aangeboden om meer te
gaan betekenen voor het corso algemeen en omdat hij natuurlijk de kennis in huis heeft
was de keuze voor de bloemencommissie niet zo lastig te maken. Binnen de
bloemencommissie heeft hij de functie keurmeester, dit betekent dat hij de kwaliteit en de
aantallen van de bloemen in de gaten houdt. Hier naast is hij ook voorstander van een
goede samenwerking fussen de bloemenvelden. Mocht er een probleem voor doen bij
een buurtschap is er niks mooiers dan dit ondering op te lossen en elkaar hierbij te
helpen.
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3 uur later kwam Claudia eindelijk thuis, wel met een goed excuses ze stond in de file!

Bij Frank en Claudia zit ook het bedrijf PVM {Pelgrum Vink Materialen) BV. Deze zit sinds
2000 gevestigd in een loods bij Frank en Claudia. Voor 2000 zat PVM nog bij de
overburen (Fiet en Annie),

PVIM (Pelgrum Vink Materialen) BV is een groothandelsbedrijf dat zich bezig houdt met
toelevering van materialen voor de groensector zoals zaden, bomen en planten en is ook
en Sponsor van onze buurtschap.

Nu Claudia eindelijk thuis is kunnen we ook met haar kennis maken. Claudia is met haar
4de jaar vanuit Rijsbergen verhuisd naar Zundert. Na de basisschool is ze naar de mavo
in Zundert gegaan waama ze nog 2 jaar op een verzorgende opleiding heeft gezeten. Dat
bleek niets voor haar te zijn dus stopte ze met school en is gaan werken. Toen ze zelf
jonger was (basisschoollmavo periode), was ze actief bij Buurtschap de Berk. Rond haar
18de wilde ze de eens wat verder gaan kijken als Zundert dus is ze anderhalf jaar
werkzaam geweest op een cruiseschip. In die tijd is ze maar twee keer thuis geweest! Een
echte functie was er niet op het schip als je daar werkt dan moet je gewoon alles doen.
Alle taken rouleerden iedere week, de ene week zat je in de bediening, de andere week
stond je in de waskamer en een week later moest je de kamers schoonmaken. Na dit
avonifuur is ze weer terug gekeerd naar Zundert en is ze gaan werken in de horeca. Een
paar jaar later trouwde Claudia en kreeg twee dochters, Angela (1998) en Isabel (2000).
Het huwelijk liep stuk en Claudia ging in de avonduren weer studeren om haar
prakiijkdiploma boekhouding te halen, hierdoor is ze in 2005 terecht gekomen bij Van
Gogh Notanissen waar ze nog steeds werkt,

Voor dat Claudia Frank kende woonde ze aan de Wemhoultseweg en ging ze samen met
Angela en Isabel helpen bij Buurtschap Wemhout, alleen tijdens het ikweekend. Toen
buurtschap de Lent weer opstartte heeft ze daar een jaar meegeholpen. Tijdens
kindercorso 2006 leerde ze Frank kennen, als openingszin had hij: “ik kom volgend jaar
wel helpen met het bouwen van de kindercorsowagen van de meiden”. Claudia was onder
de indruk en zodoende zijn ze in maart 2007 in de Eldertstraat gaan wonen. Alleen dat
helpen bouwen ............. 777 Het verhuizen moest wel in maart, precies voordat het
plantseizoen begint. Anders kwam het niet uit, zegt Frank met een knipoog! Corso 2007,
tevens het 60-jarig bestaan van Den Heikant, Claudia liep voor het eerst bij Den Heikant
binnen. Heel grappig was het dat ze Aart-Jan (haar oude buurjongen) weer fegenkwam. In
dit jaar werd het 60-jarig bestaan ook gevierd bij Frank en Claudia in de loods. Claudia
heeft geen vaste taak binnen de buurt maar ieder jaar is ze wel een van de koffiedames,
ze is liever op de achtergrond maar daamaast wil ze alle werkzaamheden doen die nodig
zijn.
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In januari hebben wij zoals jullie wel zullen weten het vaandelfeest. Na een loting is
besloten het middagprogramma te organiseren bij Frank en Claudia die zelf ook in de
organisatie zit van het middagprogramma. Dit is een van de dingen die zij doen als
sponsoring net als het spuiten en beregen van het bloemenveld.

Als wij het interview willen afronden wil Frank nog een ding aan de buurt mee geven. En
hierbij citeren wij Frank: “Ik vind dat het de laatste jaren goed en soepel verloopt, iedereen
zet zich goed in. Den Heikant is geen kleine buurtschap meer maar mag zich de laatste
jaren rekenen tot een grote buurtschap die ook mooie priizen mag rijden. Waarvan wel
geteld drie eerste prijzen! Maar het belangrijkste is dat wij een gezeliige club hebben. En
dat wij samen nog veel mooie wagens mogen maken.”

Uiteindelijk draait het erom dat we met alle buurtschapen samen ieder jaar weer een mooi
Zunderts corso wegzetten.
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Vrolijk Rerstfeest!



Interview Annie en Frans Jacobs

Vrijdagavond 7 november werden wij hartelijk ontvangen met een lekker bakkie koffie bij
Annie en Frans Jacobs,

Annie en Frans wonen momenteel aan de Panhoefweg 1 te Klein-Zundert. Het is een
prachtige locatie, vlakbij het bos. Van corsprong komt Frans van de Hazemerenstraat en
Annie van de Moer. In 1969 zijn ze getrouwd en in Achimaal, aan de Kraaiheuvelstraat
gaan wonen, vanaf 1977 wonen ze aan de Panhoefweq. Hier zijn ook hun 2 dochters,
Marlou (1989) en Monique (1970) geboren. Ook zijn ze de frolse oma en opa van 2
kleindochters en 2 kleinzonen.

Ze geven aan niet alfiid zo fanantiek geweest te zijn met het corso. Annie meestal alleen
de laatste avond, ze moest vroeger op de kinderen letten. Frans hielp trouw met het
zetten van de tent. Dit ging in die tjd nog met de hand. De palen van 9 meter werden B0
cmin de grond geslagen, een ladder ertegen en zo werd de tent verder opgebouwd. Hij
vormde samen met Jan Jochems een hecht team, het waren beide “goede klimmers®.
Qua veiligheid is dit niet te vergelijken met het zetten van de tent tegenwoordig. Vroeger
waren er niet zo veel regelfjes als nu geeft Frans aan.

Sinds ongeveer 11 jaar zijn ze beiden fanantiek te vinden op het bloemenveld. Frans is
het aanspreekpunt bij het hakken en het plukken van de bloemen, de voorman dus. Annie
geeft aan dat het jammer is dat ze ook weleens voor “niets” plukken. Ze bedoeld hiermee
dat ze het veld opschonen en dat alle mooie bloemen dan weggegooid worden. Dit jaar
hebben ze maar 1x regen gehad, dit was bij het zetten van de palen. Beiden geven aan
het dat een hele fiine en hechte bloemenploeg is. Dit is heel fijn om te horen. Annie geeft
zelfs haar gymlessen op als het nog bloemen plukken is, tia prioriteiten stellen noemen ze
dat. Geweldig! Op het veld drinken ze dan ook graag een kopje koffie voor de
gezelligheid, want gezelligheid vinden ze heel belangrik. Als we aan Frans vragen of er
ook weleens blunders zijn op het veld geeft hij als antwoord: “Op het veld worden geen
blunders gemaakt!”

Ze zijn al een hele lange tijd lid van de Heikant. Tot onze verbazing geven ze aan dat dit
het 1e vaandelfeest is wat ze mee gaan maken (als ze geen feestie hebben). Ze hebben
dus wel zin in een feestje. Bij het 60 jarig bestaand van de Heikant waren ze van de partij.
Frans geeft aan dat Annie weleens te diep in het glaasje gekeken heeft tijdens een
corsojubileum. De dag ema moest ze aardappelen uitdoen, maar dit ging niet helemaal
zoals gepland. Ze had een kater!!! Sindsdien drinkt ze ook geen “echt” bier meer. Achteraf
hebben ze hier nog veel leut over gehad.
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Ock dit jaar waren ze van de partij bij het buurtfeest. Ze zijn wel tot middernacht gebleven.
Ze geven aan dat de spelletjiesmiddag geslaagd was, goed gegeten en ook met de
Lustige was het weer gezellig. Annie geeft aan dat er na ons feeslje goed gekuisd was bij
het Schuttershof, op donderdag na het feest rook de hele zaal naar boenwas. Met de
gymmatjes hebben ze de zaal nog verder neljes gemaaki.

Op vakantie gaan is niet de grootste hobby van Annie en Frans, vroeger konden ze niet
weqg vanwege de aardbeien. Dit jaar ziin ze met dochter Marloe en haar gezin 4 dagen
naar het Vennenbos geweest. Niet te ver weg zegt Frans, want als er een hert moet
kalveren ben ik dichtbij huis, dit is gemakkelijk. Op dit moment hebben ze nog 10 herten,
er zijn er onlangs 9 weggegaan. Vroeger hadden ze ook honden, maar op dit moment
niet,

Het is geen echipaar wat graag siil zit. Altijd in de weer met de heren, fiesen, biljarten,
computeren, het bloemenveld. Dit zijn een paar hobby's van Frans. Annie legf graag een
puzze! (wat wij gelijk zagen toen we binnenkwamen), fietsen, computeren, een spelletie
doen, gymmen via de KVO. Ook is Annie begonnen met de mozaiek tegel van de Heikant.
Ma een gezellig gesprek hebben wij afscheid genomen van Annie en Frans. Ze moesten
nog een centje gaan bijverdienen met een polje rikken.

Bedankt voor jullie openheid, het was een fiin gesprek. Zo leren de andere Heikanters
jullie nog beter kennen.
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Kerstpuzzel

De overgebleven letters vormen de oplossing van de puzzel
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